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aat hertrouwen zo makkelijk?

Willem en Helen Linge-

man waren verbaasd
over het gemak waarmee
gelovige mensen schei-
den en hertrouwen. Ze
vroegen zich als gelovige
protestanten af wat de
Bijbel daarover zegt. Het
resultaat is een boek en
een website, waarin ze
het probleem aankaarten.
“We hebben het te lang
laten doorsudderen.”

Henk Rijkers

“Een man werd met vijf kinde-
ren in de steek gelaten door
zijn vrouw. Die vrouw her-
trouwde. Kerkelijk. We vroe-
gen ons af: kan dat allemaal zo-
maar?” Wat doeje als protestant
als er vragen rijzen? Je duikt in
de Bijbel. Dat deden ook Wil-
lem Lingeman en zijn vrouw
Helen. “Hoe zit het bijbels ge-
zien? Dat wilden we weten”,
zegt Lingeman. De neerslag
van zijn onderzoek is het boek
Verbonden voor het Leven, waar-
in hij bijbelplaatsen bijeen heeft
gezocht die relevant zijn voor
het christelijk huwelijk.

“Een andere reden”, vertelt
Lingeman, “was het contact
met iemand die meedeelde dat
zij een geregistreerd partner-
schap was aangegaan. Dan

vraag je je af: wat is dat anders
dan een huwelijk? fs het wel
iets anders? De derde reden is
dat we zagen dat er in de Ker-
ken, met name protestantse
Kerken, huwelijken worden
verbroken en er opnieuw ge-
trouwd wordt, soms zelfs voor
de tweede of derde keer. Alles
onder de grote genade van
God, met ‘alleluja’, ‘prijs de
Heer’ en “we hebben een twee-
de kans gekregen’. Opnieuw
vraag je je af: gaat dat allemaal
zo makkelijk?”

Overspel

Toen Lingeman dit in zijn ei-
gen gemeente aan de orde wil-
de stellen, stuitte hij op grote
weerstand: “Toen daar mensen
binnenliepen die een tweede

relatie aangegaan waren, en ik
zei: dat kan bijbels gesproken
helemaal niet, kreeg ik te ho-
ren: als je dat vindt, moet je
daar de consequenties maar uit
trekken.”

Veel mensen zullen de situatie
herkennen. Wie door naaste fa-
milie of goede vrienden met
een nieuwe ‘partner’ wordt ge-
confronteerd, kan evenzeer
voor lastige dilemma’s worden
gesteld. “Dat is zo”, zegt Linge-
man. “We hebben de boel te
lang door laten sudderen. Voor
de katholieke Kerk is het altijd
helder geweest, doordat zij
spreekt van een sacrament. Een
geheimenis noemt Paulus het.
Daar blijf je dus met je vingers
vanaf. Dat laatste bevestigden
ook Luther en Calvijn. Alleen
wezen zij omstandigheden aan,
waaronder scheiding wel zou
kunnen, onder andere overspel.
In eerste instantie had de uit-
zondering betrekking op de on-
schuldige die door overspel ge-
troffen werd. Met name in de
afgelopen eeuw is dat uitge-
breid naar de schuldige, die ook
een tweede kans kreeg. Gelei-
delijk is het verder afgezakt.
Wanneer je nu in een protes-
tantse kerk wilt hertrouwen,
vindt er zeker een gesprek
plaats, maar dat is het dan ook.
In de praktijk stellen wij vast
dat er in negen van de fien ge-
vallen geen belemmeringen in
de weg worden gelegd om op-
nieuw te trouwen en de zegen
te ontvangen.”

Afwijzing

Dit aankaarten als een pro-
bleem, is “een moeizame weg”,
erkent Lingeman. “Zoals ge-
zegd, heeft het ons onze thuis-
gemeente al gekost, maar ook
vrienden en kennissen. We ho-
ren veel negatieve geluiden in
de trant van ‘Wie denk je wel
niet dat je bent?’. Gelukkig zijn
er ook mensen die blij zijn dat
iemand eindelijk het hoofd bo-
ven het maaiveld durft uit te

steken. We spraken onlangs een
vrouw die na negentien jaar hu-
welijk als oud vuil langs de weg
was gezet. Zij had de overtui-
ging behouden dat je maar één
keer kon trouwen. ‘Wat mijn
man doet, moet hij weten, maar
ik blijf getrouwd met hem.” Zij
ontving alleen maar afwijzing
voor dit standpunt. Zij liet ons
weten: wat ben ik blij met dit
boek, want eindelijk vind ik op
papier terug wat ik zelf altijd
gevonden heb.”

Investeren

Lingeman verbaast zich over
de maatschappelijke blindheid
voor de enorme gevolgen van
huwelijken die schipbreuk lij-
den. “Er is dit jaar een onder-
zoek geweest dat het onze sa-
menleving twee miljard euro
per jaar kost, nog afgezien van
de menselijke drama’s die er-
achter zitten. Kinderen gaan al
gehavend het leven in, voor-
dat ze beseffen wat het is.”
Lingeman bepleit dat de over-
heid gaat inzetten op preven-
tie. “Je kunt natuurlijk wel
voorzieningen treffen voor
scheidenden, zorgen dat die
snel een ander huis krijgen en
dergelijke, maar dat is opper-
vlaktewerk. Je moet een laag
dieper durven gaan. Je moet
zeggen: de waarde van het hu-
welijk is voor ons als overheid
zo groot dat we erin investe-
ren. We hebben het boek aan-
geboden aan Joél Voordewind
van de ChristenUnie. Hem
hebben we gevraagd: hoeveel
moest de politiek ook al weer
bezuinigen? Is investeren in
de duurzaamheid van huwe-
lijken dan geen uitstekende
maatregel? Dat kon hij alleen
maar beamen.” +
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